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Frank De Coninck nous offre le captivant témoignage d’un ambassadeur belge a Kigali
d’octobre 1994 a aott 1997 et a Kinshasa d’aott 1997 a novembre 2000. Il plonge ses lecteurs
au ceeur de I’ Afrique centrale au lendemain du génocide rwandais, durant la crise des réfugiés,
la premiere et la deuxiéme guerre du Congo, ainsi que la transition des présidents congolais
Mobutu et Laurent-Désiré Kabila. Cette région dite « des Grands Lacs » devint le théatre
d’effroyables pertes humaines directes et collatérales, de violations omniprésentes des droits de
I’homme et d’une succession sans fin de drames et de violences.

Dans cette partie de 1’ Afrique centrale dont le passé hante le présent et ou les crises et
conflits de trois décennies écoulées (1990-2020) laissent de profondes traces chez les victimes,
les survivants et les communautés, il est important, selon Frank De Coninck, d’identifier les
« causes profondes » de I’instabilité afin de trouver des solutions a plus long terme pour
I’apaisement, la paix et le développement.

Ce récit, qui n’est ni une recherche académique ni une histoire uniquement personnelle,
offre un cadre plus général, nécessaire pour mieux comprendre I’enchainement des événements.
L’auteur dit vouloir rapporter des éléments moins connus, proposer quelques pistes
d’interprétation et ajouter, par son vécu, une couleur et un relief aux événements de ces années
charnieres.

L’auteur

Frank De Coninck (1945-2022), historien de formation et diplomate, a consacré une grande
partie de sa carriére a I’Afrique centrale. Il a notamment été ambassadeur de Belgique au
Rwanda et en République démocratique du Congo et, pendant pres de sept ans, envoyé spécial
du ministre des Affaires etrangeres pour la région des Grands Lacs. De par ses fonctions, il a
cotoyé un grand nombre de figures politiques et de personnages clés internationaux.

**

Frank De Coninck geeft ons een aangrijpende getuigenis van een Belgische ambassadeur
in Kigali van oktober 1994 tot augustus 1997 en in Kinshasa van augustus 1997 tot
november 2000. Hij neemt de lezer mee naar het hart van Centraal-Afrika in de nasleep van de
Rwandese genocide, tijdens de vluchtelingencrisis, de eerste en tweede Congo-oorlog en de
transitie van de Congolese presidenten Mobutu en Laurent-Désiré Kabila. Dit zogenaamde



gebied ‘van de Grote Meren’ werd het toneel van ontstellende directe en indirecte menselijke
verliezen, alomtegenwoordige schendingen van de mensenrechten en een eindeloze
opeenvolging van drama’s en geweld. In dit deel van Centraal-Afrika, waar het verleden het
heden achtervolgt en waar de crises en conflicten van de afgelopen drie decennia (1990-2020)
diepe sporen nalaten bij slachtoffers, overlevenden en gemeenschappen, is het volgens Frank
De Coninck belangrijk om de ‘dieperliggende oorzaken’ van de instabiliteit te identificeren.
Alleen zo kunnen op langere termijn oplossingen worden gevonden voor herstel, vrede en
ontwikkeling.

Dit relaas, dat noch een academisch onderzoek noch een zuiver persoonlijke geschiedenis
is, biedt een meer algemeen kader dat nodig is om de opeenvolging van de gebeurtenissen beter
te begrijpen. De auteur zegt dat hij verslag wil doen van minder bekende elementen, enkele
interpretatiepistes wil voorstellen en door zijn eigen ervaring kleur en nuances wil geven aan
de gebeurtenissen van deze cruciale jaren.

De auteur

Frank De Coninck (1945-2022), historicus van opleiding en diplomaat, wijdde een groot deel
van zijn carriére aan Centraal-Afrika. Hij was onder andere ambassadeur van Belgié in Rwanda
en de Democratische Republiek Congo en bijna zeven jaar lang speciaal gezant van de minister
van Buitenlandse Zaken voor het gebied van de Grote Meren. In die hoedanigheid heeft hij
samengewerkt met een groot aantal politici en internationale sleutelfiguren.

Frank De Coninck offers us the captivating account of a Belgian ambassador posted to
Kigali from October 1994 to August 1997 and to Kinshasa from August 1997 to
November 2000. He draws readers into the heart of Central Africa in the aftermath of the
Rwandan genocide, during the refugee crisis, the first and second Congo Wars, and the
transition of Congolese presidents Mobutu and Laurent-Désiré Kabila. This ‘Great Lakes’
region became the scene of horrifying direct and collateral human casualties, pervasive human
rights violations, and an endless succession of tragedies and violence.

In this part of Central Africa where the past continues to haunt the present, and where the
crises and conflicts of the last three decades (1990-2020) have left deep marks on its victims,
survivors, and communities, Frank De Coninck viewed as essential the need to identify the root
causes of instability and thereby devise longer-term solutions towards appeasement, peace, and
development.

Neither scholarly work nor memoir, this account offers a broader context that is needed
to understand the sequence of events. De Coninck sought to recount lesser-known details, offer
a few leads on interpreting what happened, and, through his experiences, provide more colour
and throw into relief the episodes of these pivotal years.

The author

Frank De Coninck (1945-2022), a historian by training and a diplomat, devoted a large part of
his career to Central Africa. He was the ambassador of Belgium to Rwanda and to the
Democratic Republic of the Congo, and served for nearly seven years as a special envoy of the
Ministry of Foreign Affairs for the Great Lakes region. He encountered numerous political
figures and key personalities on the international scene in the course of his work.
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